
Dag Lieve mensen,
Ik wens u allen hele fijne en een rustige jaarwisseling en alle goeds voor het
komende jaar.

Als we kort terugkijken naar het afgelopen jaar kunnen we zeggen dat er veel
gebeurd is in Huize Raphael, met de zusters en Pastoor Huber en zeker ook de
10-tallen vrijwilligers die plotseling allen Huize Raphael tot stilstand zagen
komen. Dat wat niemand had verwacht. Zelfs zuster Valapilla niet. Vorig jaar
nog in het gehele huis brandwerende deuren geplaatst en begin dit jaar een
geheel nieuwe lift. Klaar voor de toekomst kun je zeggen. Alles is anders
gelopen.

Het bisdom in Fulda heeft anders besloten.

De zuster is nu in India en zal van daar uit haar evangelisatie voortzetten. Later
volgend jaar nog in Hongarije enkele retraites en haar visum laat gelukkig ook
nog een bezoek toe aan Nederland.
In de nieuwsbrief van januari zal ik u laten weten wanneer inschrijving mogelijk
is.
Hopelijk zullen velen haar retraite willen volgen.
Wat we tot nu weten is dat in ieder geval het vaste team komt met Zuster
Valapilla, pastoor Huber en Alma voor piano.

Nu een kleine samenvatting uit een lezing van de zuster voor kerstmis met een
interview door een reporter van kerk in Nood in Duitsland.

God is zelf naar de wereld gekomen om ons te redden.
Zoals we ook in het Johannes evangelie kunnen lezen; God vader heeft zijn
zoon naar de wereld gestuurd om ons te komen redden en verlossen.

En dat is het feest

Hij is mens geworden om ons te redden. Eigenlijk bijna ongeloofwaardig dat
God mens wordt, de schepper van Hemel en aarde!!
Hoe kunnen we dat geloven, vraagt de reporter? Wel dat is ons geloof, zo
antwoorde de zuster, Wij geloven dit. Hoe kan men geloven? Ik heb eens naar
een gesprek geluisterd en toen vroeg de ene aan de andere: hoe kun je
geloven dat moeder Gods verschijnt? En toen zegt de andere: hoe kun je
geloven dat je vader je vader is? Goed, dan zou je kunnen zeggen dat er
tegenwoordig wetenschappelijke methodes zijn om dit te controleren. Maar
weet u, ik kan alleen maar van mijzelf uitgaan, ik geloof in God, ik bemerk hem,
hij is in mij en als ik iets vraag krijg ik een antwoord. Hoe vieren we dan het
kerstfeest? Het is een feest van de liefde, vrede en de menswording van God.
En dat is door Jezus bevestigd aan de zuster en hij leeft vandaag zoals 2000



jaar geleden. De reporter vraagt: Hij is gekomen om ons te verlossen,
vooropgesteld dat men begrijpt wat verlossen is!! Zijn wij dan mensen die
verlossing nodig hebben? Waar moeten we dan van verlost worden? Van onze
zonden, zegt de zuster. En wat zijn dan zonden vraagt de reporter? Als je een
stuk taart eet en je bent wat bijgekomen en je voelt je schuldig, zijn dat dan
zonden? Nee toch?
Nee zonden zijn als je de geboden van God niet naleeft. En wat zijn de
geboden van God? Tja zegt de zuster dat weten de mensen tegenwoordig niet
meer zo goed. Dat zijn de 10 geboden, daar valt veel over te zeggen.
Bijvoorbeeld je zult maar 1 God hebben en niet naar vreemde Goden gaan.
Wat zijn dan vreemde Goden tegenwoordig? Trots, eer, geld, goede baan etc?
 Nee zegt de zuster, er is meer: bijvoorbeeld naar vreemde religies gaan zoals
boeddhisme en hindoeïsme en al het mogelijke en niet bij de ware God blijven
omdat ze altijd opnieuw denken o dat is wat exotischer
het is wat bijzonderder iedere keer iets moderner waarzeggers handlezen
kaartlezen en dat is alles tegen het eerste gebod.

En wat gebeurd er bijvoorbeeld tegen het 5de gebod? Je zult niet doden!!
Weet u in het afgelopen jaar waren er 46 miljoen abortussen en dat minstens
ieder jaar opnieuw En wat als Jezus vandaag zou komen?
Wat treft hij hier aan? Wat ziet hij?

Dus, zo zegt de reporter het kerstfeest is eigenlijk het feest en gelegenheid om
zich op zijn zonden te richten en te concentreren maar hoe doe je dat dan
vraagt hij vervolgens?
Belangrijk is dat we naar de Heilige mis gaan middernacht om 12 uur dan
komen we thuis en word gevierd maar niet met cadeaus nee vrede en
vreugde!! En ook in de bijbel lezen.
De reporter reageert enigszins verbaasd en zegt als de mensen op televisie en
de radio u zo horen denken ze die zuster leeft toch in een andere wereld . Maar
zegt de zuster ik ken nu veel mensen hier in Duitsland die hun leven veranderd
hebben en nu gelukkig zijn met Jezus.

Zuster wat zou u kunnen zeggen wat heeft u voor een life spreuk voor de
mensen die niet zo gelovig zijn? Ik kan alleen maar zeggen zo zegt de zuster
bij Jezus uitrusten gewoon bij hem zitten dat is niet vermoeiend. Hoe rust je
dan bij hem uit vraagt de reporter. Gewoon bij hem zitten zo vervolg de zuster
gewoon 15 minuten, 30 minuten bij hem zitten en naar hem luisteren.
En al je zorgen en vermoeidheid bij hem neerleggen. Weet u sommige mensen
hebben als ze naar een retraite komen vaak een vrachtwagen aan zorgen en
problemen bij zich en dan zeg ik meestal zo nu geef alles af aan Jezus op het
altaar.  Weet u op het moment is men verblind met de wereldlijke geest. En hoe
neem je dan de wereldse geest weg vraagt de reporter? Alleen maar door om
te keren zegt de zuster er is altijd een soort kring waar men in zit.
Ik moet zelf wat doen. Kan dat dan iedereen doen? Iedereen zegt de zuster
God zegt in het boek Numeri: hier is het leven hier is de dood je mag zelf



kiezen ik geef je deze vrijheid iedereen mag zelf kiezen en besluiten of het mij
goed zal gaan of slecht want als ik met God leef en in God geloof dan gaat het
me toch goed?  Ook als het mij slecht gaat want mij mogen kiezen rechts of
links af slaan. Ach ik wil niet ik wil nog leven zeggen de mensen ik heb nog tijd
ik ben toch nog geen 80 jaar of 90 dat komt later wel.
Dus de kerstgedachte is eigenlijk ook dat Jezus is gekomen om ieder van ons
individueel te verlossen. Ja zegt de zuster hij is er altijd voor mij alleen zegt ze
maar dat kan natuurlijk iedereen zeggen niemand hoeft jaloers te zijn.  Ik heb
altijd serieuze overdenkingen als kerst komt, wat kan ik nog voor hem
verbeteren?  Ik ben tenslotte ook niet Heilig maar wil het wel worden!!
Weet u ik zondig iedere dag zegt de zuster maar ik wil niet in de modder blijven
liggen gewoon iedere avond opnieuw beginnen en zeggen sorry Jezus het spijt
me.
Het is gewoon heel belangrijk dat we niet in de modder blijven liggen. Ja zo
zegt de reporter ieder keer opstaan en zeggen ik ben zwak ik maak fouten
maar begin opnieuw dat is een mooie kerstgedachte. En ik vertrouw op de
Barmhartigheid van Jezus.
Kerstmis is ook: iedereen mag de vreugde hebben van het kind zijn; een kind
van God!!

Een bijzonder mooi interview. Zo zeer op ons allen van toepassing denk ik.

U allen wens ik deze kracht toe om uit de cirkel te kunnen stappen die ons zo
vasthoud aan de wereldse gedachten en handelingen die ons juist van hem
verwijderen.

Een lieve groet,
Joep


