5 daagse retraite in Emmaus bezinningscentrum van 7 t/m 11 september
2026 met zuster Margaritha Valappila en Pastoor Manfred M. Huber

Dag Lieve mensen,

Voor u allen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar van Pastoor Huber en
zuster Valapilla.

Zij maken het goed en zijn momenteel druk bezig met het uitbreiden van hun
activiteiten ten behoeve van de evangelisatie voornamelijk in Hongarije.

Voor de mensen die aanwezig waren op de laatste retraite heeft Pastoor Huber
uitgebreid verslag gedaan hoe Jezus de zuster en pastoor Huber leid om zijn
doel te verwezenlijken.

Ik zal u hier een kort verslag van geven.

In het verleden heeft zuster Valapilla wel eens gezegd dat vanuit Hongarije zich
het geloof opnieuw over Europa zou gaan uitbreiden. Dat het met een dergelijke
snelheid zou gaan daar was zij zich toen waarschijnlijk zelf ook niet van bewust.
De tijden zijn snel veranderd. In Duitsland mogen zij geen activiteiten meer
doen omdat het bisdom vindt dat het niet geheel in lijn is met die van het
bisdom zelf.

In Hongarije echter worden ze omarmd door het bisdom en krijgt ze alle
medewerking en doet men er alles aan om haar te helpen. Haar bisschop
waaronder zij vallen is ook hoofd geworden van de andere bisschoppen in
Hongarije wat betekent dat alle deuren nu open gaan in alle bisdommen in
Hongarije. Er is eigenlijk nog geen echte grote plaats om zoals in Bad Soden
grote retraites te houden in een gebedshuis. Jezus heeft haar nu in een visioen
een huis getoond (foto’s konden we zien op de retraite) waar zij zal gaan
verblijven en alles opzetten. Bij dit huis is veel grond beschikbaar waar het
realiseren van een dergelijke grote gebedshal mogelijk maakt. De vele giften




die zij ontvangen zullen dit zeer zeker mogelijk maken volgens Pastoor Huber.
U moet weten dat de retraites in Hongarije soms zelfs bezocht worden door 425
mensen.

Dit zijn aantallen die we ons bijna niet kunnen voorstellen.

De mensen hebben er een diep geloof vertelt de zuster wel eens.

Ik zal pastoor vragen ons enkele foto's toe te sturen zodat u een indruk krijgt.

In deze nieuwsbrief geef ik u alleen uitleg over een hele mooie lezing van de
zuster.

Ik heb hem wat moeten inkorten maar de boodschap is duidelijk. Later zal ik u
dan apart een getuigenis sturen anders wordt het wat te lang. Mijn excuses.

Opdat zonden opmerkzaam gemaakt worden.
Dit is mijn thema, zo zegt zuster Valapilla.

U weet dat iedereen hier aanwezig Gods eigendom is. Hij heeft ons allen
gemaakt uit wat klei met een neus, oren, mond.

Ik ga vandaag over één belangrijk thema spreken: op zonden attent maken.
Niet omdat ik iemand wil kwetsen, maar omdat ik niemand in de hel wil zien
belanden, ook mezelf niet. Wij leven in een tijd waarin men niet meer graag
over zonde spreekt, maar zonde verdwijnt niet omdat wij erover zwijgen.

De grootste zonde die ik in Europa zie, is dat mensen leven zoals zij willen,
zonder Gods geboden ernstig te nemen. Mannen en vrouwen leven samen
zonder kerkelijk huwelijk, zonder Gods zegen. Dat is geen kleine fout, dat is
volgens de leer van de Kerk een zware zonde. Dat staat niet in een boek uit
India, dat staat in de Catechismus van de katholieke Kerk en geldt voor alle
mensen.

Ik hoor vaak: God is toch barmhartig.

Ja, God is barmhartig, maar Hij is aan het kruis gestorven voor ons, voor ieder
persoonlijk.

En dan vragen mensen: Bestaat de hel wel?

Gelooft u dat er een hel bestaat? Ook voor Europa?

Ja, de hel bestaat. Jezus zelf heeft daarover gesproken. God heeft de hel niet
gemaakt omdat Hij wreed is, maar omdat Hij onze vrije wil respecteert. Als
iemand zijn hele leven zonder God wil leven, dan zal hij ook zonder God
sterven.

Als een vrouw of man samenleven zonder getrouwd te zijn, verkeren zij in
doodzonde voor God.

Wat mij het meeste zorgen baart, is dat mensen niet meer waarschuwen. Men
zegt: Dat is toch hun zaak. Wij kunnen eigenlijk ook wel zo leven.

Het antwoord zegt ons hoe belangrijk het is dat wij onze naaste heel duidelijk
moeten zeggen wanneer zij in zonde leven. Men kan niet zeggen dat het hun
zaak is of dat men de vrijheid van ieder moet respecteren, want God wil ons




zeggen: als broeders en zusters zijn wij dat elkaar schuldig, dat wij onze
naasten in nederigheid en liefde op hun fouten attent maken en hun de juiste
weg tonen.

Maar als zij hebben laten zien dat zij daar niets mee te maken willen hebben,
dan geen verantwoordelijkheid meer. Slechts één keer moet men het zeggen,
en in liefde zeggen.

Zo staat het ook allemaal in de bijbel

Zo zegt God in de profeet Ezechiél 33/8.

Maar wie bewust in zonde blijft leven en zich niet wil bekeren, die sluit zichzelf
af van God. Als de persoon wel waarschuwt en de goddeloze zich niet bekeert,
sterft de goddeloze door eigen schuld en heeft diegene die waarschuwt zijn
eigen leven gered. Dat betekent: wij zijn medeverantwoordelijk.

Als wij zien dat iemand in zware zonde leeft en wij zwijgen uit gemak of angst,
dan maken wij onszelf ook schuldig. We kunnen ons niet verschuilen door te
zeggen: we moeten ieder zijn vrije mening respecteren. Maar God wil ons
zeggen dat wij als broers en zusters dit aan elkaar schuldig zijn wel te zeggen
dat men op de verkeerde weg is. Daarna is het klaar. Dan heb je er geen
verantwoordelijkheid meer voor.

Al die mensen die dit eigenlijk zouden moeten horen zijn er vandaag niet, maar
u kunt het hun vertellen.

De mensen zeggen dat doet toch iedereen en men vervolgt zijn weg .

Maar weet dat ze zich met velen in de Hel zullen ontmoeten die zo denken.
Als velen naar de Hel willen gaan, moet ik dan ook gaan?

Misschien zijn de mensen wel eens boos op mij, dat maakt mij niets uit. Maar
God verheugt zich wanneer ik de waarheid zeg. Dat zeggen maar weinig
mensen, maar mij maakt dat niets uit. Op mijn leeftijd sowieso niet, mij kan niet
veel meer gebeuren omdat ik de waarheid zeg. Heb ik gelijk?

Ook zie ik veel mensen die zonder biecht naar de communie gaan. Dat is zeer
gevaarlijk. Wie Jezus onwaardig ontvangt, maakt zich schuldig aan Zijn
Lichaam en Bloed. De communie is geen gewoon brood, het is Jezus Zelf.
Sommige mensen denken dat een boeteviering een vervanging is van de biecht
, maar het is slechts een voorbereiding. Als u nooit te biecht gaat komt u
ieder keer smerig voor Jezus en gaat ook smerig weer weg. Want als u niet
persoonlijk de absolutie heeft ontvangen , dan neemt u uw zonden weer mee.
God zij dank hebben we in onze kerk dit sacrament.

Soms vraag ik wel eens mensen wanneer ze voor het laatst gebiecht hebben
dan zeggen ze zuster ik heb nu geen zonden ik moet wachten tot ik er weer
maak. Zo een domheid verzucht de zuster.

Tijdens de retraite word u voorbereid op de biecht en wat zonden zijn.

En als u zich afvraagt wie u nog moet vergeven. Want Jezus heeft onze
vergeving nodig om ons zelf te kunnen vergeven

En na de biecht heeft iedereen vreugde u ziet ook veel mooier uit hierna.
Sommige mensen zeggen ze hebben geen zonden.




Ach ja waarom richten we niet direct een monument op voor deze persoon zo
zegt de zuster.
Hebben we er weer een Heilige bij!!

Ik moet de waarheid vertellen zegt de zuster.

Er was eens een mevrouw die naar een retraite kwam in zuid Tirol. Zij was diep
verwikkelt in de esoterische leer.

En doordat ik de waarheid spreek is zij tot inkeer gekomen en heeft de
boodschap begrepen. Jezus gaf haar nog een laatste kans , geheel bevrijd is
ze naar huis gegaan.

Zo weet u dat we altijd verplicht zijn de waarheid te zeggen.

In de loop van februari zult u de mogelijkheid krijgen om weer in te schrijven
voor de retraite van 7-11 september in Emmaus te Helvoirt.

Volgende week komt een getuige verklaring, anders wordt deze brief te lang.

Met vriendelijke groet,
Joep




