
Dag lieve mensen,

Zoals beloofd nog net bij het sluiten van de maand een nieuwsbrief.
De nieuwsbrieven bestaan altijd uit samenvattingen gekozen uit een van de
gebedsdagen en of retraites die ik zelf gevolgd heb.
Tekst blijft natuurlijk altijd actueel ongeacht het jaar waarin het plaats heeft
gevonden.

Net als de woorden van Jezus woorden zijn van eeuwig leven. Zo maakt het
ook niet uit in welk jaar de lezingen en voordrachten plaatsvonden, het blijft
altijd actueel en toepasbaar in ons dagelijks leven, daar alles wat de zuster of
Pastoor Huber zegt direct gerelateerd is aan het Evangelie en wordt uitgelegd
op een eenvoudige en begrijpbare wijze.

De zuster begint de gebedsdag met te vragen wie er allemaal mee naar India
zijn geweest. Een man die hierop regeerde legde een korte getuigenis af. Wat
hem bijzonder was bijgebleven en diep had geraakt was de enorme vreugde
van de kinderen en hun ogen die zo straalden van liefde en vrolijkheid. Maar
ook de vele mannen die knielden met een ongelooflijke eerbied voor het
ontvangen van de communie of bij de aanbidding van het allerheiligste
sacrament.

Na deze getuigenis volgt het spraakgebed (aanroepen van de Heilige geest).

We willen nu de ogen sluiten vervolgd de zuster en vervolgens spreekt ze een
gebed van dankbaarheid uit. O Jezus u bent het licht van de wereld, ja Jezus
wij danken U voor Uw licht zo kunnen wij onze zonden ontdekken in ons leven.
We danken U voor Uw grote en grenzeloze liefde ook als wij van U weglopen,
U houdt ons vast! U wilt niet dat er zelfs maar 1 ziel verloren gaat. Want U bent
aan het kruis gestorven voor ons en U bent opgestaan voor ons. En U leeft ook
vandaag onder ons. Wij danken U ook voor alle ervaringen die wij hier mogen
meemaken. Hoe U aan ons dit openbaart dat U hier nu bent en ook vandaag
leeft onder ons, als onze Heiland en redder. We willen nu ook Maria uitnodigen,
vervolgens volgt het Weesgegroet.

Zoals wel vaker gebeurt vraagt de zuster waar de mensen zoal vandaan
komen. Deze dag was er een groep mensen 1100 km gereden vanuit Polen, ze
hadden overnacht in Huize Raphael. Maar ook mensen uit Beieren. Zij hadden
maar liefst 5 uur gereisd. En natuurlijk ons gezelschap met mensen uit België
en Nederland waar sommige vergelijkbare uren hadden gereisd.

Ze vervolgt met een lezing, de eerste heilige in India was de Heilige Alfonsa.
De zuster bezoekt het graf van deze heilige meestal met haar gezelschap dat
ze ieder jaar meeneemt naar India. Er wordt dan gebeden bij het graf en een



Heilige mis gevierd. Deze lezing is uitgekozen vanwege het bijzondere verhaal
wat ze vertelt over de verschijning van moeder Maria in India maar ook in Huize
Raphael. Zo vertelde de zuster dat ze eens alleen met zuster KIliana en
Pastoor Huber was in Huize Raphael. De zuster had de lift gebruikt om naar de
begane grond te gaan en met dat de liftdeur opengaat ziet ze daar moeder
Maria staan. Ze lacht alleen maar naar haar maar zegt niets. Ze was gekleed
op dezelfde wijze als zij verschenen was aan een priester in India. Ze is
vervolgens direct naar Jezus gegaan en heeft tot hem gebeden. Iemand had de
zuster verteld dat ze gehoord had dat Maria bij haar thuis was verschenen, een
reizende Moeder Maria dus. De zuster grapt vervolgens dat Maria snel even
met het vliegtuig naar Duitsland is gevlogen. Deze getuigenis heeft de zuster in
India vervolgens getuigd toen ze dit aan de priester vertelde die Maria ook had
gezien. Deze priester vroeg haar vervolgens dit getuigen ten overstaan van
enkele honderden mensen, ze kon in eerste instantie geen woorden uitbrengen
zo vertelde ze, zo hadden de emoties haar opnieuw geraakt over dit hele
bijzondere gebeuren in Huis Raphael.

Zo vervolgt ze, wij merken altijd bijzonder duidelijk dat Moeder Maria aanwezig
is bij ons hier in Huis Raphael. Wilt u ook een goede verbinding met Moeder
Maria? Wel, dan bid 4 rozenkransen per dag!! Als we zouden weten wat er nog
allemaal komt zouden we allemaal automatisch op de knieën gaan en de
rozenkrans bidden en meer voor de wereld bidden. In Matheus evangelie 5
vanaf vers 14 lezen we vandaag. U bent het licht van de wereld, Uw licht moet
voor de mensen schijnen. Daarmee ze Uw goede werken zien, en daarmee de
vader in de hemel prijzen. Wat wil Jezus ons daarmee zeggen? We zijn
allemaal geroepen licht voor onze naaste te zijn!! Vandaag de dag is het heel
moeilijk het licht te zijn voor de christenen en je naaste medemens. Omdat veel
mensen getrokken worden door het donker. De moderne wereld brengt al het
mogelijke tot ons. We doen wat de andere ook doet. Velen gaan zo naar de
Hel!! Willen wij dat ook??  Nee wij willen niet alles hetzelfde doen als de
mensen niet dezelfde fouten maken. Vroeger waren de donkere machten niet
zo sterk als nu.

Er zijn overstromingen, oorlogen en rampen. Dat zijn tekenen het word tijd de
wereld los te laten en een beetje meer tijd te nemen en om te keren en met
God te leven. We moeten ook meer bidden voor onze Katholieke kerk! Maakt
niet uit in welke taal of uit welk land u ook komt.

In Kerala waar ik heb gewoond hadden we in de families altijd om 7 uur het
familiegebed. Hier tegenwoordig hebben we alles en denken dat we geen
gebed meer nodig hebben. Maar dan komt een ziekte of problemen dan begint
men direct met bidden. Waarom moet er eerst iets gebeuren voordat men
begint te bidden? Alleen door gebed blijft de familie bij elkaar bij ons in Kerala
zijn er geen echtscheidingen tenminste zover mij bekend is zijn er geen.

Van de 24 uren die we op een dag hebben kunnen we toch wel 1 uur besteden



aan Jezus.
 

Getuigenissen
Waaronder deze van de zuster zelf. De zuster had tijdens een retraite in
Medugorje veel last van een pijnlijke duim. Midden in de nacht werd ze wakker
en zag nog net Maria naar buiten gaan. Maria had haar hand genezen.

Een meneer werd genezen van evenwichtsstoornissen, hij kon zich niet
omdraaien zonder om te vallen. Tijdens de afsluiting van een retraite was hij
aan het dansen met zijn vrouw.

Een mevrouw heeft de aanraking van Jezus gevoeld.

Iemand was zo geraakt door Jezus dat het hem niet lukt om uit de stoel te
komen!!

Mooie getuigenissen
Dat ze ons mogen stimuleren en sterken in onze dagelijkse bezigheden om ons
meer tot Jezus en Maria te richten in gebed en geloof.

Onlangs bereikte ons het droevige nieuws dat de echtgenoot van Mia
Stassen is overleden. Mia is in het verleden samen met Marleen Vos-
Caers jaren geleden begonnen met het organiseren van retraites in België
en Nederland en is nog altijd nauw betrokken bij de organisatie. Laten we
Mia en haar familie meenemen in onze gebeden voor kracht en steun en
voor haar man opdat hij bij de Hemelse vader mag zijn.

Retraite 7 t/m 11 november
Inschrijven retraite dinsdag 7 november t/m zaterdag 11 november bij zuster
Valappila in huis Raphael. Retraite is inclusief vervoer en overnachting.
De retraite zal plaatsvinden met vertaling van Duits naar Nederlands.
 
Opstapplaatsen bus vertrek dinsdag 7 november
08:30 Centraal station, Astridplein, Antwerpen
10:00 Trein station Genk
11:00 Trein station Heerlen
Verwachte aankomst 16:00 Bad Soden.
 
Neem contact op als u hulp nodig heeft bij het plannen van de reis.
Inschrijven via onze website: retraitezustermargaritha.org

https://retraitezustermargaritha.org/inschrijven/


Met vriendelijke groet,
Joep Habets
0031 622951332

Inschrijformulier

https://retraitezustermargaritha.org/inschrijven

